Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben
VOOr ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons
tot het laatst

gezocht.

Je verleden bestond uit werken en een
groot besef van plicht, dat alles
bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor hen
die echt bij je hoorden.

Een vriend, oprecht waar je altijd
op kon bouwen.

Jouw woord gaf ons
een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel
van je leven, liefde en vriendschap, dat
is wat je altijd hebt gegeven.



Langzaam ben je van ons
weggegleden
elke dag een beetje meer
telkens werd je iets ontnomen,
dat deed jou en ons zo'n zeer

het is een gemis, een stille pijn

dat je nooit meer bij ons zal zijn.

Bedankt voor alle mooie herinneringen die we nu in liefde koesteren met een lach en een traan.
zijn echtgenote, Conny Maerten

zijn kinderen en kleinkinderen,
Lindsy en Pieter Dehollander - Hamelin, Riana en Thiemo
Kimberly Dehollander
Naomi en Steve Dehollander - Onderbeke, Codi

zijn zussen, broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

de families Dehollander - Moerman en Maerten - Seys.

Met dank en waardering aan:
zijn huisarts Dr.Pertry Gerdy, Team Thuisverpleging Petra Debeer
zijn kinesisten Louise en Jonas en zijn logopediste Fran Baekelandt

online condoleren kan via www.Rouwcenter-dJonckheere.be

Rouwadres: p.a. familie Johny Dehollander, Rouwcenter Jonckheere,
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark-Poelkapelle.




